
Moest je als 
kind ergens 

aan voldoen, 
of mocht je 

zijn?

Welke aspect 
in jou is nooit 
of niet goed 

genoeg
gezien?

Als je aan 
jouw moeder 
denkt, welke 

geur komt dan 
naar boven?

Op welke
manier draag 
jij zorg voor 
de samen-

leving?

Speel jij, als 
volwassene, 

nog met je 
moeder?

Wat komt 
in jou naar 

boven wan-
neer je met je 
moeder of je 

kind bent, dat 
doorgaans 

niet of minder 
naar boven 

komt?

Waardoor 
heeft jouw 

leven als
moeder of als 

kind een
grote

kanteling
gemaakt?

Hoe spreek je 
tegen je eigen 

lichaam?

Als jouw
moeder een 

klank zou zijn, 
hoe zou ze 

klinken?

In wiens 
schoot zou je 

je hoofd
willen

leggen?

Ben jij een 
straffer? Dus 
dat je ande-
ren straft? Of 

word je liever 
gestraft?

Wat was het 
stouts wat je 
hebt gedaan 

als kind en kan 
jij je nu nog 

herinneren?

Op welk
moment

ervoer je 
jezelf als

moeder in de 
mooiste 

zin van het 
woord?

Welk talent 
houd je nu 
voor jezelf 
of een klei-

ne kring, dat 
een bredere 
invloed kan 

hebben in de 
maatschappij?

Was ergens 
in het afge-

lopen jaar je 
hart een open 
wond? Zo ja, 

wanneer?

Omschrijf 
je innerlijke 
landschap

Omschrijf 
jezelf door 

de blik van je 
kind of ge-
meenschap

Wanneer
kom je

tevoorschijn?

Wie zorgt er 
voor jou? Is er 

iemand in je 
leven die echt 
luistert als ‘t er 
op aankomt?

Ben jij wel 
eens tot 

vreemde
gemaakt?




